
               � AFTELLEN NAAR 3 OKTOBER � 

Relinde en Marco de Ridder: ‘Inmiddels zijn we ongeveer 30 jaar lid 
van de 3 October Vereeniging, en met veel plezier. 3 Oktober is het feest 
van tradities, dus half 7 ‘s ochtends verzamelen en naar de Reveille, 
daarna koraalzang en dan de eerste haring. Sinds 20 jaar bouwen we 
ieder jaar een minikermis in de etalage van onze winkel, Voskuil’s 
Kluizenhuis. Ook een traditie dus!’•

‘Servicepunt brengt 3 oktober 
dichter bij de mensen’ 

AGENDA
18 SEPTEMBER
15.15 - 16.30 uur 
Opening 3 oktoberviering:
Geuzenintocht De Waag, 
Aalmarkt.

16.30 - 21.00 uur 
Inschrijving Haring & 
Wittebrood en Grote 
Hutspotmaaltijd
De Waag, Aalmarkt

24  SEPTEMBER 
19.30 - 21.30 uur 
Oefenen Koraalzang
Hooglandse Kerk

26  SEPTEMBER
19.30 - 22.30 uur 
Pleintaptoe Garenmarktplein

28  SEPTEMBER
10.30 - 13.00 uur 
Dikke Banden Race
Rapenburg - Van der Werfpark
Inschrijving vanaf 09.30 uur

14.00 - 17.30 uur
A-Meezing-Festival
Garenmarktplein

15.00 - 16.00 uur 
Historische lezing
Koor van de Pieterskerk
Let op: nieuwe locatie!
Toegangskaarten vanaf 
14.00 uur verkrijgbaar bij de 
Pieterskerk, max. 2 p.p.

30 SEPTEMBER
19.30 - 22.30 uur 
Maxikoraal
Garenmarktplein
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Die Ene Keer

Mijn eerste luchtballon
Elly Bonte  Leiden

3 Oktober 1947, feest in de stad. 
Naar de optocht gekeken en daarna 
naar het Schuttersveld. Geld voor 
een kermisattractie was er niet. 
Terug naar huis stond er op de hoek 
Breestraat- Hogewoerd een verkoper 
met een grote tros luchtballonnen in 
de hand. Vanuit die massa mocht ik 
er een uitzoeken. Het koordje van de 
ballon werd om mijn pols gebonden.
Thuisgekomen op Korevaarstaat 
2b nam mijn vader foto’s op het 
dakterras. Fotograaf Herman 
Bonte. Daar sta ik als 3-jarige, trots 
met mijn ballon. Later was ik in 

de huiskamer de hele tijd met de 
ballon bezig. Hij zweefde tegen het 
plafond en ging steeds weer omhoog 
als ik aan het koordje trok. In mijn 
jeugdjaren kreeg ik elke 3 oktober 
weer een ballon. Deze traditie staat 
in mijn geheugen gegrift. Net als de 
volgende dag, 4 oktober. Dan was de 
ballon altijd naar de vloer gezakt.

Ook een mooie herinnering 
aan 3 oktober? Stuur deze in 
maximaal 150 woorden naar 
ikdoemee@3october.nl en 
misschien staat Die Ene Keer in een 
van de komende edities van het 
Leids Nieuwsblad. •

Waarom ben je lid van de 3 October Vereeniging?

Als een komeet

‘Als we in oktober de laatste 
overblijfselen van Leidens 
Ontzet hebben opgeruimd, 
kijken we al snel weer vooruit 
naar het jaar erop. In november 
beginnen we met nadenken 
over het nieuwe thema, in 
december maken we onze 
defi nitieve keuze. Dat moet ook 
wel, want het voorbereiden van 
de optocht kost echt wel zoveel 
tijd. Er moet van alles geregeld 
worden.’

Het thema van de viering wordt 
bepaald door de commissarissen 
van de 3 October Vereeniging. 
‘De commissie Optocht 
& Taptoe houdt een 
brainstormvergadering waar 
alle commissarissen van de hele 
vereniging welkom zijn. Dat is 
vaak een hele bonte, eclectische 
en chaotische bijeenkomst. 
Tijdens onze brainstorm gaan 
we alle kanten op, maar aan het 
einde van de avond ligt er altijd 
een thema. Deze keer kwamen 
we al vrij snel op het thema van 
dit jaar; als een komeet.’

LEVEN OP MARS
Volgens Marieke voldoet het 
thema aan de wensen van de 
vereniging. ‘Het moet tot de 
verbeelding spreken, of je nu 4 
jaar, 44 of 84 bent. Het moet ook 
makkelijk te begrijpen zijn. En 
liefst biedt het ook een opening 
om een beetje fi losofi sch 
naar het leven te kijken en 
vragen te stellen. In dit geval 
bijvoorbeeld: Zou je durven 
instappen in een raket? Of: Is er 
leven op Mars?’

Het thema sluit goed aan op 
het profi el van de stad, zegt 
Marieke. ‘Een komeet staat voor 
wetenschap en kennis, voor wat 
er te ontdekken valt en voor 
vernieuwing. In het jaar waarin 
Leiden nationale onderwijsstad 
is, vinden we dat heel passend.’

LEVEN LANG LEREN
En zo ontstonden er direct 
ideeën voor de verschillende 
praalwagens in de optocht. 
‘Er is een deel dat gaat over  
fi lms en boeken. Je ziet ze 
straks allemaal voorbijkomen: 
Starwars, Kuifje, ET… Maar 
er is ook een heel deel van de 
optocht dat over onderwijs gaat. 
Want in Leiden kun je een leven 
lang leren en dat laten we zien. 
Of je nu een baby bent of 50 jaar 
en zij-instromer wil worden.’

Juist daarom vindt Marieke het 
zo leuk dat MBO Rijnland en 
de Hogeschool Leiden dit jaar 
ook meedoen met een wagen. 
‘Zij horen er echt bij. Zeker nu 
de 3 October Vereeniging een 
convenant heeft getekend met 
beide onderwijsinstellingen. Zij 
committeren zich volledig aan 
het feest en de herdenking. En 
dat is mooi, want 3 oktober kan 
alleen blijven bestaan als we ook 
de generaties van de toekomst 
laten opgroeien met de 
betekenis van Leidens Ontzet.’ •

Wie binnenstapt in het Service-
punt van de 3 October 
Vereeniging aan de Pieters-
kerkgracht, pal naast Hoppezak, 
komt meteen in rood-witte 
sferen. Aan de wand grote foto’s 
van de kermis, en een banner 
met het themabeeld van dit jaar. 
Overal staan, liggen en hangen 

3 oktoberspulletjes. Dit is waar 
het feest tot leven komt! Sinds 
twee jaar is op deze plek het 
verenigingsgebouw van de 3 
October Vereeniging gevestigd, 
met op de begane grond het 
Servicepunt. Commissarissen 
Laila Hollander, René Preenen en 
Isabelle Tieleman zijn drie van de 

vrijwilligers die hier regelmatig te 
vinden zijn. Zij zorgen ervoor dat 
Leiden in de stemming komt voor 
het Feest der Feesten.

HET GEZICHT VAN LEIDENS 
ONTZET
Laila: ‘Veel mensen herinneren 
zich nog wel de Rijdende Geus, 
ons mobiele servicepunt. Je kon 
er terecht voor lidmaatschappen 
en merchandise. Sinds een paar 
jaar hebben we een vaste plek, 
een eigen gebouw. Dat geeft 
ons de mogelijkheid om meer te 
doen dan lidmaatschappen en 
merchandise verkopen alleen. Het 
gebouw is echt hét gezicht van 
Leidens Ontzet.’

En dus kun je er ook terecht
voor activiteiten, voorlees-
ochtenden, lezingen en een 
kleurplatenwedstrijd voor de 
allerkleinsten. Ook dit jaar 
is er het koffi e-uurtje, iedere 
zaterdag om 10 uur. ‘Dan mag 
iedereen langskomen voor een 
lekker bakkie, het uitwisselen 
van hutspotrecepten of gewoon 
bijkletsen. Het Servicepunt brengt 
3 oktober dichter bij de mensen, 
dat is het idee.’

BURGEMEESTER ACHTER 
DE KASSA
Komende zaterdag wordt het 
Servicepunt feestelijk geopend 
door Rogier van de Sande, de 
nieuwe voorzitter van de 3 October 
Vereeniging, en burgemeester 
Peter Heijkoop. Om 10.15 uur is de 
offi ciële opening. De burgemeester 
blijft daarna nog even achter de 
kassa van het Servicepunt staan. 
‘Wie dus iets wil kopen bij de 
burgemeester doet er goed aan 
zaterdagochtend langs te komen’, 
tipt Laila.

En er is genoeg leuks te koop, 
ook dit jaar weer, vertelt Laila 
enthousiast. ‘Ik vind de 
juichsjaal fantastisch. En ook 
de rugtas is een succesitem. 
Daarnaast hebben we een 
aantal sportieve dingen in het 
assortiment, zoals sportsokken 
en een bandana. De opbrengst 
van alle merchandise komt ten 
goede aan het feest. Zo kun je zelf 
je steentje bijdragen. Bovendien: 
hoe meer rood-witte spullen we 
verkopen, hoe rood-witter de stad 
kleurt, hoe meer we ons met elkaar 
en het feest verbonden voelen.’ Alle 
reden dus om vanaf zaterdag je slag 
te slaan in het Servicepunt.  •

De voorpret kan beginnen: deze zaterdag opent het 
Servicepunt van de 3 October Vereeniging zijn deuren 
om vervolgens tot aan 3 oktober iedere zaterdag en 
woensdag open te zijn. Tussen 10 en 17 uur kun je er de 
nieuwste rood-witte merchandise scoren, een (cadeau-) 
lidmaatschap afsluiten, 3 oktober-verhalen delen en 
voorál in de stemming komen.

Als een komeet! Dat is het thema van de 3 oktoberviering 
van dit jaar. Een thema dat doet denken aan vooruitgang en 
ontdekkingen, en dat zal dan ook volop terug te zien zijn 
in de optocht. Voorzitter Marieke de Kok van de Commissie 
Optocht & Taptoe vertelt.

Commissarissen Isabelle, René en Laila in het Servicepunt. Foto: Gerard Gerritsen
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