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Programma Minikoraal 2023
1.	 Leiden, stad van mijn hart (Leids Volkslied) 

2.	 Pieter van der Werf 

3.	 Levend Beeld

4.	 Feest, leve de legende 

5.	 Geuzenlied 

6.	 Leiden mijn stad

7.	 Spanje-Oranje

8.	 3 oktoberlied

9.	 De Duivenbode

10.	Lalala Leiden

11.	Leve Leiden 

12.	Wilhelmus
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Leiden, stad van mijn hart
Leiden, trots van Neerlands steden 
Parel van het Hollands land
Stad van heden vol verleden
Stad van werk met hart en hand 
Plaats van dromen en van daad 
Waar ieder blijft en niemand gaat 
Leiden stad van denken en doen 
Stad van mijn hart door nu en toen

Waar de Rijnen samenstromen
Werd een trotse Burcht gebouwd 
Teken van wat eens zou komen 
Stad van glorie nieuw en oud 
Welkom was in elke tijd
Wie vluchtte om standvastigheid
Leiden fier en eeuwig koen
Stad van mijn hart door nu en toen

Stad met veel beroemde zonen
Leiden is hun wieg geweest
Zie hoe zij de wereld tonen
Grootheid door hun vrije geest
Zij genoten Leidens gunst
In wetenschap en schone kunst
Zo kwam Leiden aan zijn roem 
Stad van mijn hart door nu en toen

Leiden, trots van Neerlands steden
Parel van het Hollands land
Stad met eeuwenlang verleden
Heeft mijn toekomst in de hand
Leidse kleuren draag ik fier
Geen and’re stad lokt mij van hier
Rood en wit in mijn blazoen
Stad van mijn hart door nu en toen

Tekst: Rens Heruer © 2000
Muziek: Eric Filemon © 2000
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Pieter van der Werf
REFREIN
Want ik ben Pieter van der Werf
Pieter, Pieter van der Werf
Burgemeester van een mooie stad.
Ik sta hier helemaal alleen,
in mijn eentje zo alleen.
Wie weet een ander plekje in de stad?

De mensen die lopen hier zomaar omheen.
Soms zijn ze aan ’t zonnen, soms zijn ze gemeen.
Ze gooien afval op mijn been; een klodder verf erover heen.
Dan staar ik naar de Langebrug, die schooiers komen altijd terug. 
Staan hier doet soms pijn, 
maar Pieter van der Werf die krijgen ze niet klein.
Nee, niet klein.

REFREIN

Ben onder mijn vrienden een klasse apart.
Ik houd van het stilstaan, da’s goed voor mijn hart.
En als ik soms een beetje gaap dan lijkt het op een winterslaap 
Dan denk ik terug aan het Leids Ontzet
De Spanjaard en het fel verzet.
Staan hier doet soms pijn,
Maar Pieter van der Werf die krijgen ze niet klein.

REFREIN

REFREIN

Tekst: Eric Filemon © 1994
Muziek: T. Gilkyson ©
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Levend Beeld
Omdat het drie oktober wordt
Zijn wij hier in het park
Wij komen om te zingen
Dus zonder schep en hark
De kelen zijn gesmeerd
Wij zijn klaar voor het gezang
Straks barsten wij hier los
Want het wachten duurt zo lang

REFREIN
Daar staat Pieter van der Werf
veel meer dan levensgroot
Stokstijf op zijn sokkel, 
hij is al eeuwen dood
Met die hand daar zo omhoog,
Standje onderwijzer
Komt slechts op drie oktober 
weer leven in zijn ijzer
Kijk bij zijn stenen voet, 
ja heus je ziet het goed
Daar staat hij nog een keer, 
maar nu van vlees en bloed

Wij zingen over toen en nu
In taal van nu en toen
Over helden van ’t ontzet
Zo moedig en zo koen
Maar ’t liedje dat wij zingen
Kan ook over ’t heden gaan
Over helden van vandaag
Die ook nu voor vrijheid staan

REFREIN

Die beroemde burgervader
Uit vijftienzevenvier
Brengt ons de vrijheid nader
Als wij weer zingen hier
Want Pieter is symbool
Voor alle Leidse helden
Die boven eigen roem
De vrijheid lieten gelden

REFREIN

REFREIN

Tekst: Rens Heruer © 2002
Muziek: Eric Filemon © 2002
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Geuzenlied
Geuzen komen de stad bevrijden 
Met hun leider al in de boot 

REFREIN
Haring, hutspot, wittebrood 
Daar komen geuzen, daar komen geuzen 
Haring, hutspot, wittebrood 
Daar komen geuzen al in een boot 

Mensen rennen mee langs de kanten 
Zingen mee want ze zijn weer vrij 

REFREIN

Geuzen zwaaien en geven voedsel 
Heel de stad die is nu weer vrij 

REFREIN

Kijk ze gaan naar de burgemeester 
Geven hem dan een zak met brood 

REFREIN

Al die willen bevrijding vieren 
Moeten rasechte Leienaars zijn 

REFREIN

Drie oktober dat moet je vieren 
Op de kermis en in de stad 

REFREIN  					               

Tekst: Tom de Beer ©
Traditional
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Leiden mijn stad

Hij tekende, schilderde vond het heel fijn
Werkte in Leiden ’t was Rembrandt van Rijn
Wordt door zijn kunst en zijn werken geroemd
Ja, hij is wereldberoemd.

REFREIN
Leiden mijn stad daar ben ik geboren
Met zijn singels en zijn grachten die daar bij horen 
Het Stadhuis en de Waag
Iedereen ziet ze graag, zijn bekend
Het verkeer wordt door paaltjes geremd
Leienaars doen het maar eenmaal per jaar
Zij vieren drie oktober met elkaar.

De stad met zijn winkels, publiek is verwend
Weekmarkt en kaas die zijn overbekend
Een rondvaart door Leiden met veel leuke meiden 
Gezelligheid kan niet meer stuk.

REFREIN

Tekst en muziek: Jacques v.d. Kwartel © 1995



Spanje - Oranje
Het verhaal van 3 oktober start met de beeldenstorm  
Een strijd om het geloof en de inhoud en de vorm 
Spanje koos voor katholiek, Oranje voor tolerant 
Dit zorgde voor wat opschudding  in heel Holland 

Fillips de tweede,  wat wil je met ons land 
Zoek je moeilijkheden  want Leiden, onze stad houdt stand 

Fillips wil aanvallen,  kiest Alva als landvoogd 
De oorlog is begonnen nu, ze willen Willem’s hoofd 
De geuzen vechten terug,  veroveren Den Briel  
‘T verzet komt nu op gang, ze trappen Fillips op zijn ziel 

Fillips de tweede,  wat wil je met ons land 
Zoek je moeilijkheden  want Leiden, onze stad houdt stand 

De meeste steden vallen maar Alkmaar biedt tegenstand 
Daarna gaan ze naar Leiden,  het wordt nu  wel riskant 
De stad wordt omsingeld door het Spaanse legioen 
De Leidenaren sidderen, wat moeten we nou doen? 

Men twijfelt, de pest breekt uit, denkt aan overgave    
Toch wachten ze op geuzen en het opkomende water 
Na de slag om Zoeterwoude kiezen Spanjaarden het hazenpad  
Ontruimen Lammenschans en vluchten weg van de stad 
Fillips wil ondertussen voor de val van Oranje, heel wat geld  uitgeven 
Hij zet een prijs op Willems hoofd, zo berooft hij van Oranje in Delft  
van het  leven, in Delft van het leven… 

Fillips de tweede, wat wil je met ons land 
Zoek je moeilijkheden  want Leiden ( Leiden)  
Fillips de tweede, wat wil je met ons land 
Zoek je moeilijkheden want Leiden  (Leiden) 
Fillips de tweede, wat wil je met ons land 
Zoek je moeilijkheden want Leiden, onze stad houdt stand 

Uitgevoerd door: Anniek Geirnaert, Alice van Wee,  Tryck en Vivian Wesselingh
Geschreven door: Vivian Wesselingh (tekst)
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Op een woensdag in een groep 
Ergens op een basisschool 
Sprak ik aan zijn bureau 
een vlotte leuke man
Hij zei dat die zo een toffe
groep voor zich had
Een orkaan in ’t lokaal, 
bij het zingen, 
alles van de Minikoraal

REFREIN
En hij zei:
Feest, leve de legende
Feest, vergeet alle ellende en vier 
Feest, op 2 en 3 oktober
En feest, zing Pieter van der Werf

En zing dan, la la Leiden 
La, la Leiden
La, la Leiden
Zing hard gebruik je stem 
begin met la, la Leiden 
La, la Leiden
Zing, zing alles wat je kent

Hij vertelde dat ‘ie zich
had gewerkt in het zweet
die liedjes van vroeger
die pakken je beet
elk kind leert zo van hem
de liedjes keer op keer
Van Pieter van der Werf
De legende van weleer

REFREIN

En feest, leve de legende en Feest, 
vergeet alle ellende en vier Feest, 
op 2 en 3 oktober
En feest, zing Pieter van der Werf

Langzaam:
Feest, leve de legende
Feest, vergeet alle ellende en vier 
Feest, op 2 en 3 oktober
En feest, zing Pieter van der Werf

En zing dan, la la Leiden 
La, la Leiden
La, la Leiden
Zing hard gebruik je stem 
begin met la, la Leiden 
La, la Leiden
Zing, zing alles wat je kent

En feest, leve de legende en
Feest, vergeet alle ellende en vier 
Feest, op 2 en 3 oktober
En feest, zing Pieter van der Werf

En zing dan, la la Leiden La, la 
Leiden
La, la Leiden
Zing hard gebruik je stem begin 
met la, la Leiden La, la Leiden
Zing, zing alles wat je kent

En Feest!

Feest, leve de legende

Muziek: Edwin van Hoevelaak en Arno Krabman © 
Tekstbewerking: Eric Filemon 2018 ©	 	           
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3 Oktoberlied
Eind september gaat het bloed weer sneller stromen
Elke Leienaar loopt voor zich uit te dromen
Want het grote feest komt er al bijna aan
En het is dan echt weer gaan met die banaan

REFREIN
Drie oktober, drie oktober wat een dag
Heel de stad viert feest en iedereen die lacht
Haring, wittebrood en ’s morgens vroeg koraal
We gaan naar de kermis en de optocht allemaal

Twee oktober gaat het feest al echt beginnen
Op die avond blijf je zeker toch niet binnen
In de Taptoe zie je alles door elkaar
Het is traditie en zo gaat dat ieder jaar

REFREIN

Haring, hutspot, wittebrood oh wat een eten
En de suikerspin die mag je niet vergeten
Een sateetje, broodje bal met rode wijn
Zorgen voor de sfeer een dag vol zonneschijn

REFREIN

Na de optocht met z’n allen naar de kermis
In de achtbaan, met een ijsje of een kennis
En maar zwieren, zwaaien lekker aan de rol
Bij het vuurwerk ach en aah, oh wat een lol

REFREIN

Tekst en muziek: Eric Filemon © 1993
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De Duivenbode
Vijftienvierenzeventig 
De stad was vroeger levendig  
maar nu omsingeld door de 
Spaanse troepen.  

De pest heerst in de stad.  
We eten kat, hond en rat.  
Op wie moeten wij ons 
nu beroepen?  

Nadert de bevrijder al? 
Honger is nu overal.  
Is Willem van Oranje nog 
in leven?  

Wat moeten wij nu doen? 
Het machtig Spaanse legioen   
eist dat wij ons over zullen geven. 

We zijn omsingeld en de stad ligt 
plat, potdicht, geen bericht van 
daarbuiten en geen zicht op wat 
er gebeurt.  

Is van Oranje gesneuveld? 
Of komt ie ons bevrijden? 
Help ons uit dit lijden… 

REFREIN  
Oh oh de Duivenbode  
Wat heeft ie meegenomen? 
Klein bericht maar grote leuzen; 
boodschap van de Geuzen.  

Oh oh de Duivenbode  
Daar komt ie aangevlogen!  
Klein bericht maar grote leuzen; 
boodschap van de Geuzen.  

Hou vol! Hou stand!   
Hou vol! Hou stand!  

Willem Speelman, goed idee!  
Hij geeft al zijn duiven mee  
zodat de Geuzen briefjes kunnen 
sturen. 

Briefjes aan de duizendpoot, 
zo vliegt hij van de Geuzenboot,  
brengt hij het bericht binnen de 
muren.  
 
We zijn omsingeld en de stad ligt 
plat, potdicht, geen bericht van 
daarbuiten en geen zicht op wat 
er gebeurt.  

Is van Oranje gesneuveld? 
Of komt ie ons bevrijden? 
Help ons uit dit lijden… 

 Verder op volgende pagina
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REFREIN
Oh oh de Duivenbode  
Wat heeft ie meegenomen? 
Klein bericht maar grote leuzen; 
boodschap van de Geuzen.  

Oh oh de Duivenbode  
Daar komt ie aangevlogen!  
Klein bericht maar grote leuzen; 
boodschap van de Geuzen 

Zing: Hou vol! Hou stand! 
Zing niet (antwoord): Hou vol! 
Hou stand! 
Zing: Hou vol! Hou stand! 
Zing niet (antwoord): Hou vol! 
Hou stand! 
Zing: Hou vol! Hou stand! 

Boisot heeft ons geschreven  
De Geuzen zijn al in het land.  
We zullen niet opgeven.  

Hou vol! Hou stand! 
Ze zijn nu echt dichtbij.  
Met de geuzen aan ons zij 
is Leiden snel weer vrij.  

REFREIN 
Oh oh de Duivenbode  
Wat heeft ie meegenomen? 
Klein bericht maar grote leuzen; 
boodschap van de Geuzen.  

Oh oh de Duivenbode  
Daar komt ie aangevlogen!  
Klein bericht maar grote leuzen; 
boodschap van de Geuzen 
Boodschap van de Geuzen 
(hou vol!) 
Boodschap van de Geuzen 
(hou stand!)
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La La La Leiden
Daar waar een meeuw een Katwijkse duif is 
En Rembrandt ooit zijn kwast heeft ontdekt 
Daar waar iedereen de ram bam kan krijgen 
En het woord rabarber zo lekker bekt 
Daar waar het altijd regent op twee oktober 
En iedereen feest viert op de mart en de gracht 
Daar waar koorballen en glibbers versmelten  
En je samen op de Reveille wacht 

REFREIN
Dat is mijn stadjuh dat is mijn Leiden 
De plek waar mijn wieg aan de Rijn heeft gestaan 
La La La Leiden La La La Leiden  
De stad waar ik nooit meer weg wil gaan 
La La La Leiden, La La La Leiden, La La La Leiden tra la la 
La La La Leiden. La La La Leiden 
De stad waar ik nooit meer weg wil gaan 

Daar waar Sinterklaas een rollende R heeft 
En Armin van Buuren in de Nexus begon 
Daar waar de peurbakken door de gracht varen 
En Rubberen Robbie zijn liedjes verzon 
Daar waar een luidruchtige gast op een brommert 
Meteen naar zijn bleddah krijgt houdt je koker, juh darm  
Daar waar iedereen haring en brood krijgt 
Maakt niet uit of je rijk bent of arm 

REFREIN

					   
					     Verder op volgende pagina
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Daar waar je blut bent op 4 oktober 
En men totaal naar de getver is 
Daar waar de markt dan naar verrotte vis ruikt 
En de grachten gevuld zijn met bier hutspot en pis 
La La La Leiden, La La La Leiden, La La La Leiden tra la la 
La La La Leiden, La La La Leiden, La La La Leiden tra la la 
La La La Leiden, La La La Leiden, La La La Leiden tra la la 
La La La Leiden, La La La Leiden, La La La Leiden tra la la 
La La La Leiden, La La La Leiden, La La La Leiden tra la la 

La La La Leiden. La La La Leiden de stad waar ik nooit meer weg wil 
gaan	

Muziek: Reinout Douma 
Tekst: Jochem Myjer 
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Leve Leiden, 3 oktober lied
Na de Beeldenstorm  
stond Valdez in onze stad 
sloot ons van de wereld af 
met fort en schans 

Onze rust verstoord  
honger dag en nacht 
met Spanje aan de macht 
onze arme stad 

Willem van Oranje had het groo-
tse plan 
hij stuurde Boisot met zijn vloot 
naar Rotterdam 
Uit wanhoop prikte hij de dijken 
lek 
het wassende water joeg de vijand 
weg 

REFREIN 
Ze kwamen binnenvaren 
Met wittebrood en haring 
Dat vieren wij, 3 oktober 
We zijn bevrijd, 3 oktober 
Ze kwamen binnenvaren 
Spanje was verslagen 
Leve Leiden, Leve Leiden oheeooo 

Cornelis de wees 
zag  een lege Lammenschans 
liep heel nieuwsgierig langs 
weet je wat hij zag? 

Een grote zwarte pot  
nog midden in het kamp 
Hij kwam dichterbij en zag 
dat het hutspot was 

Ook onze burgemeester heeft zijn 
best gedaan 
Hij bood zijn eigen arm om te 
eten aan 
Hij was zelfs bereid om voor zijn 
volk dood te gaan 
Nu heeft hij een park met zijn 
eigen naam 

REFREIN 

Rap: 
Dankzij onze koppigheid 
Feest Leiden al sinds die tijd 
Het kado voor de dappere strijd 
was onze universiteit 
Reveille, kermis, hutspotmaal 
Taptoe, optocht, minikoraal  
Nee, dit is  geen spaans verhaal 
Zing  nu in je eigen taal! 

REFREIN  2x

Uitgevoerd door: Anniek Geirnaert, Alice van Wee, Tryck en Ingrid Mank
Geschreven door: Ingrid Mank & Hans Francken
Geproduceerd door: Hans Francken
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Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Traditional
Tekst: Marnix van St. Aldegonde

Wilhelmus van nassouwe


